van %Wm 1955 - 2025




Hij schreef een klein gedichtje
het had niet veel om handen
maar het had iets van een lichtje
dat in het donker brandde

Toon
Rotsvast overtuigd van een leven na de dood
is vol vertrouwen ingeslapen
* Leiden, 17 juli 1955 T Eindhoven, 27 augustus 2025

echtgenote van

Mieke Taphorn

Remco T

Marcia en Roland
Esther
Isabel

Heilige Geeststraat 46
5611 HR Eindhoven



Wij nodigen je uit om samen met ons afscheid te nemen
van Dimphy op woensdag 3 september om 14.15 uur in
de ceremonieruimte van het Genneper Afscheidshuis,
Felix Timmermanslaan 2 in Eindhoven. Ontvangst vanaf
14.00 uur.

Aansluitend ontmoeten we elkaar graag in de tuinkamer
van bovenstaande locatie om samen herinneringen op
te halen.

Om 16.00 uur begeleiden wij Dimphy naar haar laatste
rustplaats op begraafplaats Sint Joris, Sint Jorislaan 37
in Eindhoven.

Wij vinden het fijn als je een (of meer) losse, onverpakte
bloem(en) voor haar meeneemt voor in de bloemenband
waarmee we haar omringen.

Het is voor ons troostend als je een mooie herinnering
aan Dimphy, eventueel aangevuld met een foto, met
ons wilt delen op www.vdstappen.nl/condoleren.



