
Gevonden in een boekje van mijn vader. 
Gids van Leipzig 1942. 
Hij was daar in die tijd soldaat, vanuit 
startplaats Breda naar toe is gegaan. 

I
Nu een jaar gelee
Kwamen we tevree
Hier in het lager
2
Wat viel het tegen
Vooral na de regen
Hier in het lager
3
De soep was dun 
En we werden mager
Hier in het lager
4
Van thuis veel gestuurd
Ander niet lang geduurd
Hier in het lager.
5
Toen kwam de diaree
Dat viel heel niet mee
Hier in het lager.
6
We scheten als de wilden
Dat ons buik er van trilde
Hier in het lager

7
Na 5 maanden hier
Kwam het vertier
Hier in het lager.
8
Vele Vlaamsche schone
Zagen wij komen
Hier in het lager
9
Dat gaf me een feest
Er werd druk gekust
Hier n het lager.
10
Ook magere Hein
Maakt geen gein
Hier in het lager.
11
Eens zal het komen 
Waar we allen van dromen
Hier in het lager
12
De dag breekt aan
Dat we weer naar Holland gaan
Hier in het lager
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